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De Nederlandse UNIFIL Vereniging (NUV) is in 

1999 opgericht en is in principe alleen vóór 

Uniillers, Dutchbatt en Dutch Infantry Coy en hun 

familieleden. De NUV heeft zich voor de periode 

2016-2020 het volgende ten doel gesteld:

Saamhorigheid

Saamhorigheid werd in Libanon als een 

groot goed ervaren en is de basis van onze 

vereniging. De NUV ondersteunt dit door 

ontmoetingsmomenten te organiseren of 

te ondersteunen met faciliteiten. SHARING 

MOMENTS! Lid zijn van onze vereniging moet 

voelen als ‘thuis’ komen, verbonden met ‘toen 

en nu’. Het ‘wij-gevoel’ straalt trots uit, versterkt 

de onderlinge band en heeft een duidelijke en 

positieve uitstraling naar onze omgeving. Het 

draagt bij aan de herkenning en erkenning van 

UNIFIL als missie en onszelf als UNIFIL veteranen. 

Iedere vijf jaar wordt door de NUV een grote 

landelijke reünie georganiseerd.

Informatie en communicatie

Het is belangrijk om onze missie op de kaart te 

houden en te bewaren voor de toekomst. De 

NUV streeft naar een genuanceerd beeld van de 

missie, haar veteranen en hun ervaringen. Goede 

contacten en samenwerking met de pers/media, 

Defensie, ons eigen 44 Pantserinfanteriebataljon 

RI JWF, organisaties voor veteranen en 

bijv. militaire musea zijn essentieel. Het 

verenigingsblad Dubbel Vier verschijnt eens 

per drie maanden en wordt breed gelezen! De 

vereniging heeft een eigen website en is actief op 

sociale media. Actueel nieuws over activiteiten, 

veteranendagen en veteranen in het algemeen 

dragen bij aan verbondenheid. Er is een factsheet 

ontwikkeld met achtergrond en informatie over 

de missie. De ambitie is om in de komende jaren 

te zorgen voor een database met gegevens, 

feiten/gebeurtenissen, namenlijsten, kaarten, 

foto’s van posten en materieel en mensen, etc.

Belangenbehartiging 

Binnen de mogelijkheden die het bestuur heeft, 

informeert de NUV instanties zoals Defensie, 

UNIFIL Vereniging

de IGK (tevens belast met veteranenzaken), 

de defensieombudsman, politici, organisaties 

voor veteranen etc. en stelt als dat nodig is de 

speciieke omstandigheden van onze veteranen 

aan de orde. We willen luisteren naar dat wat er 

leeft en goede, functionele contacten hebben 

met onze leden en alle betrokkenen. In de 

komende vijf jaar wil de NUV uitgroeien tot DE 

belangenbehartiger van én voor alle Uniillers.

Representatie

De NUV komt binnen haar mogelijkheden op 

voor de belangen van Uniillers. Daarbij streven 

wij naar herkenning, erkenning en waardering. 

Periodiek overleg vindt plaats met het Ministerie 

van Defensie, de Politiek, RI JWF, het Veteranen 

Platform (VP), het Veteraneninstituut (VI), De 

Basis, gelijkgestemde veteranenorganisaties, het 

VFonds, het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie, etc.

Herdenken 

De negen oud collega’s, wier namen op het 

UNIFIL monument in Havelte staan, hebben 

tijdens onze missie het hoogste ofer gebracht, 

hun leven. Uniillers hebben daar het diepste 

respect voor. Zij en hun families/nabestaanden 

verdienen voor altijd ons respect en onze 

aandacht. Nabestaanden worden meer betrokken 

bij activiteiten. Wij geven zichtbaar blijk van 

respect door bij de jaarlijkse herdenkingen in 

Amsterdam, Loenen en bij het Monument te 

Havelte als eenheid of delegatie aanwezig te 

zijn. Betrokken, trots en representatief! Uniillers 

worden in toenemende mate gevraagd om 

te fungeren als erewacht bij een uitvaart met 

veteranen-eer van een overleden Uniiller. 

Ondersteuning 

Het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) kent 

een nuldelijnsondersteuning component. Het 

VP is opgedragen de nuldelijnsondersteuning 

uit te voeren en voor de toekomst te verankeren. 

Nuldelijnsondersteuning is steun dichtbij, 

Uniillers die dus andere Uniillers helpen. 

Op de website en in de Dubbel Vier staat een 

overzicht van de landelijke dekking van onze 

nuldelijnsondersteuners.  De ondersteuning krijgt 

nieuwe vormen in de versie 2.0.

Ereleden NUV

Louis Verhoeven 2013

Berry Diestelhof  2016

Hans van Lent      2016

Lid van verdienste NUV

René Vroomman   2017

Henk Schoenmakers  2019

Bestuursleden NUV

Voorzitter (a.i.):  Joop Hoek

voorzitter@uniilvereniging.nl 

Secretaris:  Verdi van Hilten

secretaris@uniilvereniging.nl 

Penningmeester en ledenadministratie (a.i): 

Rob Deckers

penningmeester@uniilvereniging.nl

Lid bestuur (activiteiten): Joop Hoek

activiteiten@uniilvereniging.nl 

Tel. 06-54631686

Commissieleden NUV

Redactie Dubbel Vier: 

Kees Hendriks en Edward van Mackelenberg

redactie@uniilvereniging.nl

Commissie van Beroep – Fred Krijnen, Marvin 

Kuiper, Jan van Halen

cvb@uniilvereniging.nl 

Webmaster www.uniilvereniging.nl

Bart van Lier, Pieter Mielen, Bert Lammerts van 

Bueren, Dick Bronder en Sjak Neelen

webmaster@uniilvereniging.nl 

Commissie Project  en Subsidies – Rob Deckers

r.h.j.deckers@ziggo.nl

De activiteiten van de NUV worden mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 

V-fonds.
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Oplage 1.300 stuks

Drukker Editoo B.V.

Redactie redactie@uniilvereniging.nl

Adreswijzigingen

Alleen schriftelijk doorgeven per mail  

aan: penningmeester@uniilvereniging.nl

of per post aan:

Ledenadministratie NUV

R. Deckers

NIJENHEIM 2402 

3704VK  ZEIST

Adverteren in de Dubbel Vier

Ondersteun het werk van de vereniging 

en adverteer in de Dubbel Vier. De Dubbel 

Vier wordt niet alleen thuis door de 

leden van de vereniging gelezen, maar 

is steeds meer te vinden in openbare 

en veteranengelegenheden.  Dat maakt 

het nemen van een advertentie des 

te interessant voor u/uw bedrijf. Laat 

u informeren over de mogelijkheden 

redactie@uniilvereniging.nl en 

penningmeester@uniilvereniging.nl

Aanleveren kopij en fotomateriaal

Graag ontvangt de redactie artikelen 

en foto’s voor de Dubbel Vier. Bij het 

aanleveren van foto’s: graag in voldoende 

formaat in verband met de drukkwaliteit. 

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden stukken in te korten of om er 

veranderingen in aan te brengen

De artikelen in de Dubbel Vier hoeven niet 

noodzakelijkerwijs de zienswijze van het 

bestuur weer te geven. 

Overname artikelen

Overname van artikelen is toegestaan 

met bronvermelding en toezending van 

een exemplaar aan het adres van de 

secretaris. 

Inleveren kopij voor de Dubbel Vier

De deadlines voor de Dubbel Vier staan 

vermeld op de website van de NUV.

De deadline voor Dubbel Vier 1-2021 is 

17 februari 2021

Hèhè, klaar met t jaar. Wellicht ben je het er niet mee eens, maar het was toch niet 

veel. Eén wijs man heeft eens gezegd: Mij niet bellen! Dat is mijn mening en t leuke 

van redacteurtje spelen is dat ik het zo op papier mag zetten. 

Hopelijk zal 2021 toch weer een blauwe gloed laten zien. Blauw in de zin van dat 

we elkaar weer mogen zien en ontmoeten. Want kwenie, veel lol hebben we toch 

niet gehad. Praktisch alle bijeenkomsten waren geannuleerd. We blijven positief en 

gaan elkaar weer ontmoeten hoor! 

Op de voorpagina een mooie foto gemaakt door Pasqual Gorriz (UN) die hij heeft 

gemaakt tijdens een patrouille van Finse eenheden en Libanese strijdkrachten.

Zeg t maar!

Graag jullie aandacht voor een mooie bijdrage van 

een student wetenschappen die echt de diepte is 

ingegaan met een artikel over Libanon. Daarnaast 

wil ik toch een groot compliment en waardering 

uitspreken voor Gerard van Leeuwen. Het hele jaar 

door mooie artikelen over maten die meerdere 

malen in libanon hebben gediend. Goed gedaan, 

Gerard!

Kees Hendriks

Bron: Pasqual Gorriz (UN) kerst Naqoura-Libanon
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Beste UNIFILLER, geachte lezer, 

Het is vandaag 6 december dat ik het voorwoord aan het 

tikken ben. Gisteravond heb ik geen sinterklaasavond 

gevierd maar vele onder jullie wellicht wel en dan wellicht 

in kleine kring vanwege corona. Het is altijd leuk om iets te 

vieren en als u dit kerstnummer van de D4 ontvangt dan is 

het kerstfeest.  Christelijke religieuze feestdagen waarbij de 

geboorte van Jezus wordt gevierd.  Even later is het oud en 

nieuw en dan luiden we het oude jaar uit en vieren we het 

nieuwe jaar met Happy New Year. 

Het jaar 2020 is voor veteranenland een speciaal jaar 

geworden en voor de NUV een bijzonder jaar met 

hoogtepunten en diepe dalen. Het coronavirus heeft ons dit 

jaar in de greep en velen zijn overleden aan het virus, mensen  

zijn hun dierbaren verloren of kennen mensen in hun 

omgeving  die nog steeds herstellende zijn.  Het virus heeft 

grote invloed op ons sociale leven, ons werk, de vakanties, 

hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons moeten gedragen. 

Het duurt al lang en dat vraagt veel van ons allen. 

Onze vereniging is een vereniging van veelal burgers die 1 

ding gemeenschappelijk hebben en dat is hun diensttijd 

in Libanon. Deze tijd, dat we jong waren en het avontuur 

aangingen in een vreemd land is hetgeen ons bindt.  Elkaar 

ontmoeten en oude herinneringen ophalen, foto’s bekijken 

en gewoon de momenten delen die we met elkaar hebben 

doorgemaakt. Deze saamhorigheid is wat ons verbindt en 

daar ligt wat mij betreft de basis van onze vereniging en is dit 

de reden dat de meesten onder ons lid zijn geworden.  Vele 

evenementen en activiteiten zijn dit jaar niet door gegaan. 

Na de maand maart ligt veteranenland nagenoeg op zijn “ 

gat”. We zien elkaar nauwelijks meer en ik ervaar dit als een 

groot gemis voor ons allen. 

2020 is ook het jaar dat Sjak en  Berry zijn opgestapt als 

bestuurslid en dat Rob is aangesteld als bestuursadviseur.  

Er is momenteel een klein bestuur,  naast mezelf is er Verdi 

onze secretaris. Dat is natuurlijk wennen  en druk maar we 

werken als team goed samen en de sfeer is prima dus dat 

maakt het allemaal wat draagzamer.  Er is in 2020 veel bereikt 

als we kijken naar het advies dat er ligt van de voormalige 

adviescommissie, het advies t.a.v. de aanpassing van de 

statuten en het huishoudelijk reglement. Het advies voor 

een toekomstbestendig bestuur inclusief competentiesets.  

Er is een activiteitencommissie opgericht die graag van start 

wil gaan om naast eigen ideeën ook jullie ideeën te gaan 

uitwerken. ( maak deze s.v.p. kenbaar op onze website !) 

Bert Lammerts van Bueren onze webmaster/designer 

die onze website onderhanden heeft genomen en deze 

nu fantastisch mooi  en overzichtelijk heeft ingericht.  Hij 

heeft het venster “ Reizen naar Libanon”  gemaakt alsmede 

de interactieve kaart van ons gebied in Libanon.  Niet te 

vergeten Kees Hendriks, onze D4 redacteur die er elke 

kwartaal weer voor zorgt dan ons verenigingsblad en weer 

keurig netjes bij ligt. Dit jaar hebben we zelfs een razende 

reporter binnen de NUV in de persoon van Edward v. 

Mackelenbergh.  We hebben dit jaar niet stil gezeten alleen is 

het niet altijd zichtbaar. 

Voorwoord
Langs deze weg wil ik alle mensen die zich het afgelopen 

jaar hebben ingezet voor de vereniging dan ook hartelijk 

danken. Alle leden in de commissies, de vrijwilligers en ook 

de UNIFIL’ers die zich hebben ingezet als UNIFIL veteraan. Dit 

kan zijn de inzet bij je gemeente voor een veteranendag, of 

degenen die een leuke reünie hebben georganiseerd of de 

persoon die zicht ingezet heeft voor ander omdat die op dat 

moment gewoon even steun nodig had.  

Zoals jullie weten heeft het bestuur de ALV het afgelopen 

jaar tweemaal moeten cancelen vanwege het coronavirus.  

De belangrijkste opdracht voor het bestuur is zo snel als 

mogelijk het aantal bestuursleden weer op orde te krijgen.  

Daar hebben we een ALV en aansluitend BLV voor nodig. Alle 

stukken zijn klaar, we kunnen bij wijze van spreken morgen 

een ALV houden maar dat kan nu eenmaal niet. Zodra de 

mogelijkheid er is om een veilig ALV te organiseren zal het 

bestuur dit doen. We volgen de Corona-besluiten van de 

overheid op de voet.  Bovendien hebben we de mogelijkheid 

onderzocht voor het houden van een digitale bijeenkomst, 

maar dit leidt niet tot het gewenste resultaat. 

Afgelopen week heb ik met een paar UNIFIL’ers deelgenomen 

aan oefening Blauw Koord. Ik merk zo langzamerhand dat 

de jaartjes gaan tellen en dat ik enige tijd nodig heb om te 

herstellen.  Maar als ik dan kijk naar het onderlinge plezier 

dat we hebben gehad dan is het mij dubbel (4) en dwars 

waard geweest. Na de oefening heb ik een goed gesprek 

gehad met de bataljonscommandant Overste Vrenken. 

Een gesprek over de verbinding tussen 44 Painfbat. en de 

UNIFILvereniging. De verbinding tussen zijn militairen en 

onze veteranen. Die is goed en zal er altijd zijn. 

Het is kerstfeest, een gezellige tijd met een kerstboom, 

lichtjes, kaarsen, familie en lekker eten. Er staan een nieuw 

jaar voor de deur. Zoals het er nu uit ziet een jaar waarin 

we meer kunnen en mogen dan in 2020. Het bestuur kijkt 

daar naar uit. We hopen in 2021 dat vele evenementen weer 

doorgaan, we elkaar weer kunnen ontmoeten en leuke 

dingen gaan doen. 

Het bestuur wenst u en de uwen allen hele ijne feestdagen 

toe en een goed en gezond 2021. 

Met blauwe groet, 

Joop Hoek

Voorzitter a.i.

Nederlandse UNIFIL Vereniging. 
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Vanwege Corona was de oefening al eens uitgesteld maar 3 en 4 december was de datum dat de oefening toch 

kon gaan plaatsvinden. Vanwege onze sterke verbondenheid met het 44ste Painfbat. waren we uitgenodigd om 

met UNIFIL'ers aan deze oefening deel te nemen. En dit jaar met de YP 408 ! Ook nu was voor sommige Corona de 

spelbreker dat men niet kon deelnemen maar uiteindelijk waren we met 7 man sterk aanwezig. Naast een aantal " 

vaste"  deelnemers waren er dit keer ook weer 2 UNIFIL'ers bij die het voor de eerste keer gingen meemaken. Dit waren 

Hans Pot en Ad Sonnemans en zij hebben genoten en de oefening tot het einde volbracht. Zij hebben de vrijdag thuis 

enkele uurtjes " bijgetankt"  en kijken terug op een geslaagde oefening. 

OEFENING Blauw Koord 2020

Op woensdag 2 december was de introductiedag voor de 

nieuwe militairen van het 44ste Painfbat. en aan het einde 

van deze dag waren bijna alle UNIFIL'ers al aanwezig op 

de Johannes Postkazerne om gezamenlijk met de BA,  Bart 

Lambriks in Paresto wat te gaan eten en later in de Bataljons 

Bar iets te gaan drinken. Het was erg gezellig. 

We zijn de volgende dag met 5 groepen gestart en bij iedere 

groep was een UNIFIL'er aangeklikt. Volgens mij was het 

in 2013 dat er voor het laatst een YP 408 bij deze oefening 

aanwezig was. Tot onze verrassing werd ons medegedeeld 

dat de YP 408 dit jaar weer aanwezig zou zijn. De YP 408, 

bestuurd door Albert Vrijborg, hij reed gedurende de dag 

rond op het " oefenterrein" en reed samen met zijn bijrijder 

en UNIFIL'er Herman Boon langs vele opdracht locaties. 

Herman was hierdoor in staat om vele foto's te schieten en 

zal deze snel op de website plaatsen. 

Er was die dag veel regen voorspeld maar die bleef gelukkig 

uit. Hier en daar wat miezer regen of een klein buitje maar 

verder was het droog en stond er een redelijk harde koude 

wind. De 5 groepen hebben het parcours dit jaar snel 

gedaan. Rond 10.30 was iedereen al binnen en dat is snel. 

Je merkt dat de groepen meer tijd krijgen om te " studeren" 

in het regimentsboek. Er worden steeds meer vragen goed 

beantwoord waardoor men sneller door kan gaan naar de 

volgende opdracht. Alle UNIFIL'ers gaven aan in een leuke 

groep te hebben gezeten. Ze werden snel opgenomen in de 

groep waardoor er leuke gesprekken ontstonden. 

De volgende ochtend werden de militairen afgemarcheerd 

naar de appelplaats door Fred vd Ploeg. Na een mooi speech 

van de Overste Vrenken ( zie hieronder) , het proosten met 

de regiments drank; Weduwe Joustra en het uitreiken van de 

Blauwe koorden hebben we nog koie gedronken met de 

BA en BC en werden we getrakteerd op een les " weduwe 

joustra " en het boek " Niemand is belangrijker dan het team" 

geschreven door brigade-generaal Otto van Wiggen. 

Moe maar voldaan zijn we allen huiswaarts gegaan. Het 

was weer een zeer geslaagde oefening en het is ijn dat 

onze aanwezigheid en bijdrage aan deze oefening zo wordt 

gewaardeerd door het 44ste Painfbat. In 2021 zal er weer een 

oefening Blauw koord gaan plaatsvinden. Heb je er zin en 

ben je fysiek in orde, meldt je dan tijdig aan. Het is echt leuk 

om een keer mee te maken. 

Kijk maar snel naar bladzijde 16 en 17 voor een mooie 

terugblik!!

Met blauwe groet, 

Joop Hoek. 
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Het bestuur van de Nederlandse UNIFIL Vereniging  heeft besloten  om het komende jaar, 2021, geen contributie van haar 

leden te gaan hefen.

 

Belangrijkste reden hiervoor is dat de vereniging in het jaar 2020 minder uitgaven heeft gehad dan begroot. Belangrijkste 

reden hiervoor is de Covid-19 en de daar aan vastzittende beperkende maatregelen.  Ook voor 2021 verwacht het bestuur dat 

Covid-19 efect heeft op het aantal activiteiten en evenementen waar we als vereniging aan deelnemen of die door onszelf 

worden georganiseerd. Doordat de vereniging in de afgelopen jaren goed inancieel beleid heeft gevoerd, is het mogelijk om 

het komende jaar geen contributie te hefen. 

 

De contributievrijstelling geldt voor alle leden die op 1 december 2020 lid waren van de NUV en waarvan de contributie is 

ontvangen/geïncasseerd. 

 

Mochten er leden zijn die ondanks deze maatregel toch het contributiebedrag willen overmaken op het rekeningnummer van 

de NUV kunnen dit vanzelfsprekend doen. Deze bedragen zullen worden toegevoegd als donatie aan het sociaal fonds van de 

Nederlandse UNIFIL Vereniging. Leden die hun contributie laten betalen door een opdracht aan hun bank moeten deze zelf 

(tijdelijk) laten stopzetten.

 

Het bestuur

Nederlandse UNIFIL Vereniging

Bestuur NUV besluit tot contributievrij 2021

recogtech.com

PALM-ID
aderpatroon herkenning

■ Toegangscontrole

■ Identifi catie

■ Bezoekersregistratie

■ Verifi catie
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Er zijn meerdere Libanonveteranen die twee, drie of zelfs een enkeling met meer 

(zeven) rotaties in Libanon hebben gedraaid en ieder heeft zijn reden gehad om 

nog één of meerdere rotaties naar Libanon te doen of juist niet. 

Ook in deze editie wil ik aandacht schenken aan de personen die in de “Galerij 

der eenjarigen” uit de Dubbel Vier van 09 maart 1980. Bij het verschijnen van dit 

blad heb ik negen personen kunnen traceren, deels via de Nederlandse Uniil 

Vereniging en deels via andere kanalen.

Waren zij beroeps of waren er onder hen ook dienstplichtigen? Waarom verbleven 

zij een langere periode, was dit vrijwillig of was men aangewezen? Wat is er van 

hen terecht gekomen en wat voor een rol speelde of speelt Libanon in hun leven? 

“Galerij der eenjarigen”, de naam zoals in de Dubbel Vier van 1980, zal een blauwe 

draad in de komende edities Dubbel Vier worden, voor zover ik personen kan 

achterhalen. Veel leesplezier!

Gerard van Leeuwen

Wat was de reden dat je in 1980 bijtekende om langer dan in eerste instantie 

de voorgestelde periode in Libanon te blijven?

Van “bijtekenen” was in mijn geval geen sprake. De eerste “lichting” ging voor een 

vol jaar, 12 maanden, dat was ons verteld tijdens de voorbereiding. Toen we echter 

eenmaal een tijdje in Libanon aanwezig waren, kwam men er achter dat de overige 

contigenten allemaal voor een half jaar in het gebied zaten. Wij kregen toen de 

keus tussen een rotatie na 6, 9 of 12 maanden. Ik heb toen gekozen voor de optie 

12 maanden. Maar omdat ik kwartiermaker voor de KMar was en dus al in februari 

’79 in het gebied aanwezig, ben ik 13 maanden in het Midden-Oosten geweest. 

Was je beroepsmatig of als dienstplichtige in Libanon?

Ik was beroepsmatig in Libanon. Ik was gestationeerd op de brigade Welschap 

bij Eindhoven, toen de uitvraag kwam voor de uitzending naar Libanon. Voor de 

voorbereiding natuurlijk in Assen en Zuidlaren geweest. ( ook al een wereldreis op 

zich destijds)

Aan welke indrukken denk je regelmatig terug uit jouw tijd in Libanon?

Mijn tijd in Libanon valt uiteen in 3 periodes

 -mijn tijd als kwartiermaker

 -mijn tijd als International Policeman bij het HQ in Naqoura.

 -mijn tijd als marechaussee in Harris bij de Brigade Kmar Libanon

Interview met Peter van Erp

Dit zijn 3 heel verschillende periodes geweest.

Als kwartiermaker: Erg slecht voorbereid op onze taak als kwartiermaker. Geen goede instructie/opleiding vanuit Nederland. 

We werden geacht zaken over te nemen en informatie te verzamelen van de Gendarmerie, de politie-instantie voor het Franse 

bataljon dat wij Nederlanders zouden alossen. Mijn collega, wachtmeester, vers van de onderoiciersopleiding, sprak geen 

woord Frans en ik zelf maar mondjesmaat. De Gendarmerie-collega’s in Harris spraken dan weer geen woord Engels. Dat 

maakt de communicatie erg lastig. Gelukkig kwam er 3 dagen voordat het grote bataljon arriveerde een Franse collega terug 

van het HQ in Naqoura, die wel Engels sprak.

We verbleven, net als de overige kwartiermakers, op het kwartiermakerskamp, nabij Harris. Ondanks dat ik destijds de rang 

van marechaussee had, een korporaal in feite, werd ik gelukkig niet ingedeeld bij de wachthebbende, maar ingezet als 

wachtcommandant tijdens onze wachtbeurt.
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Als International Policeman bij het HQ in Naqoura. De 

brigade KMar zou aanvankelijk bestaan uit 13 personen. Toen 

het bataljon eenmaal in het gebied aanwezig was, bleek 

dat we hiervan 6 policemen moesten leveren aan het HQ in 

Naqoura. Op aanraden van de Franse collega die op het HQ in 

Naqoura had gewerkt, heb ik mij, toen de uitvraag daar voor 

kwam, opgegeven voor plaatsing bij het HQ. Aldaar werden 

we, na een korte “inwerkperiode” weer verdeeld over de 

verschillende posten die deel uitmaakte van het HQ. Collega’s 

werden gestationeerd in bijvoorbeeld Beiroet of in Israël.

Als snel werd ik samen met een Nederlandse collega 

gestationeerd in Israël, in Nahariya. Onze taak hier bestond 

uit het patrouille rijden t.b.v. passagierende Nederlandse en 

andere Uniil militairen en een controletaak aan de grens 

tussen Libanon en Israël. Na 2 maanden weer teruggeplaatst 

op het HQ Naqoura. Twee weken later kreeg ik een plaatsing 

in Metula in Israël op de Golanhoogte. Ook hier weer de 

taak om te patrouilleren en controle aan de grensovergang 

Libanon-Israël. Na 6 maanden dienst op het HQ werd ik 

teruggeplaatst op de Brigade KMar Libanon in Harris.

Als marechaussee in Harris bij de Brigade Kmar Libanon. 

Veel patrouilles rijden door het gebied van het Nederlandse 

Bataljon. Regelmatig toezicht op het militaire verkeer door 

het gebied. Verder alle voorkomende onderzoeken verricht 

t.b.v. de Nederlandse militairen in Libanon. Ook als er 

incidenten waren geweest op de posten in het “Haddad-

gebied”. Al duurde het soms een tijd voor we daar terplekke 

aan de slag konden. Juridische kwesties over het wel of niet 

bevoegd zijn voor zo’n onderzoek.

Wat heeft de uitzending naar Libanon je gebracht en 

denk je hieraan vaak terug?

Ik had gehoopt en verwacht dat deze uitzending goed 

zou zijn voor mijn carrière, maar helaas kwam ik door een 

mindere beoordeling van voor die tijd, niet in aanmerking 

voor een vervolgopleiding voor wachtmeester. De 

brigadecommandant “durfde” mijn beoordeling niet met de 

juiste kwaliicaties in het vullen. Bij terugkomst in Nederland 

hebben we nauwelijks opvang gehad.Gelukkig kon ik 

destijds veel (en vaak, en vaak langdurig) van mij afpraten. Ik 

had het geluk dat ik geen traumatische ervaringen zelf heb 

meegemaakt tijdens de uitzending.

Wat is er na terugkomst uit Libanon van je geworden?

Na terugkomst de zaak weer opgepakt bij de KMar. De 

Brigade Welschap was inmiddels samengevoegd met de 

Eindhovense brigade Tuinstraat tot een nieuwe brigade 

Eindhoven. Nadien nog in het buitenland dienst verricht 

o.a. in Brussel, Sarajevo (Sfor) Banja Luka (Eufor) en SHAPE in 

Mons (België) In 2005 ,inmiddels geplaatst als wachtmeester 

bij de brigade Terneuzen, alsnog in aanmerking gekomen 

voor een opleiding tot Opperwachtmeester en na plaatsing 

op Schiphol, in 2014 als Adjudant met FLO gestuurd.

Inmiddels dus als weer 6 jaar thuis, in Oostburg (West-

Zeeuws-Vlaanderen) FLO is inmiddels  VUT (Vele Uren 

Tekort). Ik ben nu werkzaam als Masseur/Pedicure in de 

schoonheidssalon van mijn echtgenote. Verder vul ik mijn 

dagen met andere leuke zaken: badminton spelen en training 

geven, biljarten, atletiektrainer, ilmoperator in ons plaatselijk 

theater, hier en daar wat klussen voor oudere mensen.
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Introductie

Hoe begin je aan een vredesmissie? Nee echt, hoe doe je 

zoiets eigenlijk? Hoe bereid je de soldaten voor? Hoe zit het 

met het mandaat? En wat doe je als ze terugkomen? Dit 

waren allemaal vragen waarvoor de Nederlandse overheid 

stond na het verzoek van de Verenigde Naties deel te nemen 

aan de missie in Zuid-Libanon. Het was de eerste grote 

vredesmissie en wordt daarom wel eens ‘’de moeder van alle 

vredesmissies’’ genoemd. UNIFIL was daarom eigenlijk een 

enorm leerproces voor Defensie en de opmaat voor latere 

vredesmissies. 

In grote lijnen, wordt UNIFIL vaak als een niet erg 

succesvolle missie gezien. De missie wordt gekenmerkt 

door machteloosheid, frustratie, en een hoog percentage 

PTSS. Daarnaast is UNIFIL vandaag de dag, ruim veertig jaar 

later, nog altijd geen afgesloten hoofdstuk. De Nederlanders 

kwamen terecht in een wespennest van strijdende partijen 

zoals Palestijnen, Israëliërs, Christelijke Milities, en natuurlijk 

de Libanezen zelf. Onder deze omstandigheden moesten 

de uiteindelijk ruim negenduizend Nederlandse militairen 

proberen de orde te handhaven, toezien dat de Israëliërs 

zich terugtrokken en het gebied weer in volledige vrede 

overdragen aan de Libanese regering. 

Zo komen we bij onze veteraan, Rob, die op twintigjarige 

leeftijd in 1982 aankwam in Zuid-Libanon. Hij heeft vier en 

een halve maand gediend als soldaat en heeft zijn ervaringen 

met ons gedeeld via Operatie Vrijheidsschrijvers. Het gesprek 

heeft ons niet alleen een nieuwe kijk op UNIFIL gegeven, 

maar ook op het begrip ‘vrijheid’ zelf. 

De verhalen en ervaringen van Rob waren erg divers en 

uiteenlopend, van grappige en mooie herinneringen tot 

emotionele en spannende momenten. Daarom hebben wij 

acht thema’s en aspecten geïdentiiceerd uit de ervaringen 

van de veteraan die een diepe indruk op ons hebben 

gemaakt.  

Nieuwsgierigheid & Avontuur 

Het 44ste Pantserinfanterie Bataljon gestationeerd in 

Zuidlaren, sinds de jaren zestig hét permanente Nederlandse 

VN-Bataljon. Hoe komt een twintigjarige jongvolwassene 

uit regio Rijnmond, die zijn plek in de wereld nog aan het 

ontdekken was, hier terecht? Vele factoren speelden hierbij 

mee. 

‘’Bier drinken kon ik al, daarvoor hoefde ik niet naar Defensie.’’

Onze veteraan wilde zijn diensttijd graag nuttig vervullen. 

Na zijn medische goedkeuring heeft Rob zich vrijwillig 

opgegeven als dienstplichtig militair om uitgezonden te 

worden. Voorafgaand aan zijn dienstplicht was Rob al volop 

aan het werk bij een uitzendbureau. Hij nam alle baantjes 

aan die op hem afkwamen omdat hij op zijn twintigste 

nog absoluut niet wist wat hij met zijn leven wilde. 

Rob was voorheen nog nooit buiten Nederland geweest. 

Zo’n uitzending was daarom een mooie kans om wat meer 

van de wereld te zien. Natuurlijk was het ook een stukje 

avontuur, geeft Rob toe: 

‘’Als je twintig bent, is het best interessant om op 

uitzending te gaan.’’

Nieuwsgierigheid speelde daarom ook een grote rol, 

andere culturen ervaren, nieuwe plekken ontdekken 

en avonturen beleven. Ten slotte, en misschien wel het 

belangrijkste, wilde Rob graag iets goeds doen voor een 

ander. Vandaag de dag werkt hij daarom nog steeds in het 

mum van veiligheid bij een Waterschap. 

Met deze nieuwsgierigheid stapte Rob in het vliegtuig 

naar Libanon. Ondanks de voorbereidingen namens 

Defensie, had Rob eigenlijk geen idee waar hij precies 

aan begon. Hij had vooraf ook niet een bepaald beeld 

van hoe de missie ging zijn of bepaalde verwachtingen. 

Bij aankomst heerste daarom vooral nieuwsgierigheid en 

spanning. Geen angst, maar vooral gezonde spanning: 

‘’Wat staat ons hier te wachten? Wat gaan we hier 

meemaken? Wat gaan we zien?’’

 Besef & Verbazing

Daar zit je dan, als Peacekeeper in Zuid-Libanon tussen 

tientallen strijdende partijen. Als soldaat zat Rob op een 

post langs de hoofdweg tussen Israël en Beiroet. Zijn 

dagen zaten vooral vol met patrouilleren om zichtbaar te 

zijn voor de strijdende partijen en de bevolking. Daarnaast 

controleerden ze vanuit hun ‘kotje’ het verkeer aan de 

hoofdweg. Als je het zo leest, verschillen de taken eigenlijk 

niet veel van die van de wijkagent. 

Tot dat je tijdens je nachtdienst in zo’n kotje beschoten 

wordt. In het gebied zaten namelijk veel strijdende 

partijen die heel goed wisten dat die UNIFIL’ers niet veel 

mochten doen. Daarom hadden ze wel eens de neiging 

om s ’nachts op de wachthuisjes te schieten. Dit waren 

vooral pesterijen, intimidaties en provocaties, ze waren 

min of meer aan het uitproberen hoe ver ze konden gaan 

met die Nederlanders. De eerste keer dat Rob beschoten 

werd voelde vreselijk apart. Hij reageerde niet angstig 

of bang, maar was vooral stomverbaasd: ‘’jeetje wat is 

dat dan?’’ Dan springt het besef opeens in, dat je in een 

oorlogsgebied zit. 

‘’Op een avond komt er een auto langsrijden waar een 

moment later een jonge kerel achteraan rent die pistolen 

uit zijn broek trekt en vervolgens op de auto begint te 

De Acht Aspecten van UNIFIL: 
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schieten. Toen ik dat zag dacht ik verbaasd ‘’jeetje wat doe jij 

nou?!’’ Op de opleiding leer je plat op je buik te gaan liggen 

zodra er geschoten wordt. Dat waren we toen allemaal even 

vergeten, want we renden met ze allen achter die vent aan 

om zijn pistool af te pakken! Achteraf beseften we dat dit 

misschien niet zo verstandig was, voor hetzelfde geld draaide 

hij zich om en waren wij aan de beurt geweest…’’

Rob vertelde dat de Nederlandse samenleving tijdens 

zijn jeugd nog niet zo multicultureel was als die nu is. Het 

cultuurverschil zorgde daarom voor vele verbazingwekkende 

momenten. Niet zo zeer negatief, want Rob ervaarde vooral 

gastvrijheid en vriendelijkheid. Maar als je dan bij een lokaal 

gezin thee aan het drinken bent, valt die enorme Ayatollah 

Khomeini poster toch wel een beetje op.  

‘’Zoals kinderen hier op hun zestiende een scooter krijgen, 

kregen de jongetjes daar als ze een jaar of zestien werden 

een pistool of geweer.’’

Vriendschap & Kameraadschap 
Een enorm belangrijk aspect dat Rob vaker benoemd heeft 

is de verbondenheid en het kameraadschap dat hij ervaarde 

met zijn medesoldaten tijdens zijn tijd in Libanon. 

‘’Iedereen die UNIFIL heeft meegemaakt of op een andere 

missie is geweest heeft een unieke verbondenheid en 

kameraadschap ervaren. Dat is ook de mooiste ervaring die 

ik eruit gehaald heb. Het feit dat je stomweg voor elkaar 

klaarstaat. Je hoeft helemaal niet van elkaar te houden, 

met sommigen was ik zeker niet bevriend, maar we konden 

onvoorwaardelijk op elkaar rekenen.’’ 

‘’We gingen erheen als ploeg en we deden er alles aan om 

als ploeg terug te komen, wat in ons geval, waar ik nog altijd 

ontzettend dankbaar voor ben, is gelukt.’’ 

11



12

Dit werd tijdens de opleiding ook benadrukt. Ze werden 

daarom ook als groep gestraft. Rob vertelde een verhaal 

waarin ze midden in de winter op patrouille waren. Een 

soldaat vroeg aan de sergeant of ze hun handschoenen aan 

mochten doen. De sergeant vond het goed, maar één van de 

soldaten was zijn handschoenen vergeten, wat betekende 

dat alle handschoenen uit moesten. Wat leer je daarvan? Niet 

dat hij een sukkel is, maar dat je elkaar beter moet helpen 

tijdens het inpakken. Je werkt ten alle tijden als team: één 

team, één taak. 

Over het algemeen was de lokale bevolking heel vriendelijk 

en gastvrij tegenover de Nederlanders. Er was geen sprake 

van een buitenlandse bezetter die de orde kwam handhaven, 

er was sprake van wederzijdse waardering. Er zijn daarom 

ook vriendschappen ontstaan met de lokale Libanezen 

waar Rob vandaag nog steeds contact mee heeft dankzij 

Facebook. 

‘’Naast onze post hadden wij het winkeltje van Hassan, waar 

wij op hadden geschreven: Shop of the Hassan: Als ik het niet 

heb, dan haal ik het. Hassan was een hartstikke aardige kerel 

waar wij van alles kochten. Uiteindelijk blijkt dat die nu een 

groot autobedrijf in Leeuwarden heeft, waar ik via Facebook 

achter ben gekomen.’’

Deze verbondenheid heeft ook bijgedragen met het 

verwerken van de minder leuke en lastige momenten.

Machteloosheid & Emotie 

Rob en zijn mede-UNIFIL’ers kwamen terecht in een enorm 

complex conlict met tientallen strijdende partijen. Volgens 

het mandaat waren zij dan ook geen partij in het conlict 

maar stonden ze boven deze strijdende partijen. Hun taak 

was dan ook vooral die van een neutrale scheidsrechter die 

ervoor zorgt dat de verschillende partijen elkaar niet in de 

haren vliegen. In de praktijk was dit niet altijd te doen. Rob 

vertelde dat ze daarom dingen hebben moeten toelaten van 

de Israëliërs, omdat het mandaat niet toereikend was.

‘’Hassan [van het winkeltje] is een keer ontvoerd geweest 

door de Israëliërs omdat ze dachten dat hij informatie over 

iets had. Dat kereltje was redelijk beschadigd, ze hadden hem 

gewoon in elkaar getrapt. Met een goed mandaat hadden 

we daar misschien iets aan kunnen doen. Nu moesten we 

het gewoon accepteren, wat ons wel frustreerde. Dat klopte 

gewoon niet, en het voelde niet goed.’’

Gelukkig is het nooit echt tot een gewapende confrontatie 

gekomen voor Rob. De spanningen waren vooral beperkt 

tot de regelmatige schootwisselingen die Rob niet echt als 

gevechten zag maar meer als provocaties en intimidaties. 

‘’Je traint voor iets waarvan je hoopt dat het nooit gebeurt, zo 

stonden wij allemaal in de wedstrijd.’’

Desalniettemin, bevonden ze zich wel in een actief 

oorlogsgebied waar op elk moment, ook buiten de 

Nederlanders om, een incident kon plaatsvinden. 

‘’Op 6 december, even voor elf in de ochtend, reed er een 

busje met Israëlische militairen voorbij, allemaal jonge 

gasten, ongeveer van jouw leeftijd (20). Even verderop wordt 

dat busje ineens beschoten en vliegt er een handgranaat 

naar binnen… Dan sta je daar met je EHBO-kofertje gewoon 

voor lul. We hebben geprobeerd hulp te bieden die niet 

meer te bieden was, vervolgens het gebied veiliggesteld, en 

gewacht tot de Israëliërs kwamen.’’ 

Toen ze terugkwamen begon het besef pas echt te landen 

en begonnen bij alle mannen de tranen over de wangen te 

lopen. Gelukkig hielp de eerder benoemde verbondenheid 

en het kameraadschap met de verwerking. Dat heeft ook 

bijgedragen aan het feit dat Rob het een plekje heeft kunnen 

geven en er niet door beschadigd is. 

‘’Het heeft mij vooral een stuk wijzer gemaakt. Oorlog is geen 

spelletje. Het was gewoon game over voor die jongens…’’ 

 

Mooie & Grappige Herinneringen 

Rob kwam terecht in een mooi gebied tussen de 

sinaasappelplantages een paar honderd meter van de 

Middellandse Zee, waar ze konden badderen als er geen 

zoetwater was. Regelmatig zoekt Rob het gebied op via 

Google Earth. ‘’Het maakt deel van mij uit. Het land zit in mijn 

ziel.’’ Hij zou daarom ook nog altijd graag een keer teruggaan 

om te kijken hoe het daar nu is. 

Naast het land en de omgeving verbaasde Rob zich ook over 

de enorme vriendelijkheid, gastvrijheid en hartelijkheid van 

de mensen. De Nederlanders konden het heel goed vinden 

met de lokale bevolking en er hing totaal geen vijandige 

sfeer. De mensen waardeerden de aanwezigheid van de 

Nederlanders enorm, die vandaag de dag nog altijd in hoog 

aanzien staan in de regio. 

‘’De gastvrijheid van de Arabische cultuur verbaasde mij in 

het begin heel erg. De mensen hebben het daar een stuk 

minder goed dan wij het hier hebben. Toch waren ze altijd 

bereid om te delen en ons uit te nodigen voor een kop thee 

of een maaltijd.’’

‘’Ze voelden zich beledigd als we er iets voor terug wilden 

geven. Vlakbij de post waar wij zaten was een huisje waar 

een gezin woonde. In de avond kwamen de kinderen ons 

thee brengen. Wij zagen dat die mensen het niet zo breed 

hadden, dus hadden we wat geld in de suikerpot gedaan. 

Het kereltje heeft toen een tik van zijn vader gekregen voor 

het aannemen van geld en kwam het geld terugbrengen. 

Later hebben we toen besloten om vanuit Nederland wat 

speelgoed op te sturen en dat uit te delen. Dat werd enorm 

gewaardeerd. Gewoon Hearts and Minds.’’   

Daarnaast benadrukte Rob ook hoe ontzettend veel plezier 

hij en zijn kameraden hebben gehad. Zo vertelde Rob een 

verhaal van een hele opmerkelijke confrontatie. 

‘’Israël stond in hoog aanzien voor Nederland dus mochten 

we absoluut niets tegen ze ondernemen. Het enige wat we 

daarom tegen ze deden, was afzeiken. Tijdens een patrouille 

liep er een keer eentje voorbij met een pleister op zijn hoofd. 

Ik zeg ‘’ah gossie ben je zo gevallen’’, waarop die vent in het 

vlekkeloos Haags antwoord geeft. Dat was dus blijkbaar een 
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Joodse Hagenees die zijn diensttijd in Israël vervulde. Wat 

hebben we enorm met elkaar gelachen.’’

Terugkomst & Onbegrip
 
Na bijna vijf maanden in Zuid-Libanon keerde Rob terug naar 

Nederland. 

‘’We waren geland op Schiphol en kregen allemaal zo’n 

dingetje opgespeld. En dit vergeet ik nooit meer. Dan staat 

daar zo’n grote meneer de Generaal en die zegt: ‘’jongens 

dank jullie wel voor jullie inzet, maar let op, mondje dicht…’’ 

Zo werden wij toen naar huis gestuurd.’’ 

Deze aparte opmerking van de generaal illustreert het 

leertraject dat Defensie zelf nog aan het doorlopen was 

en het onbegrip vanuit de samenleving. Mensen waren 

niet echt op de hoogte van wat die soldaten daar allemaal 

hadden meegemaakt in Libanon. Bij thuiskomst hoorde 

Rob vaak opmerkingen zoals ‘’Joh, je bent helemaal niet 

bruin?’’ of ‘’Jij hebt niks te klagen, je bent vijf maanden op 

vakantie geweest!’’ Daarnaast ervaarde Rob in het begin 

afkickverschijnselen: 

‘’Ik miste mijn maten, ik miste mijn structuur, ik miste mijn 

wapen. De eerste paar dagen stuurde mijn moeder mij 

naar de bakker. Toen ik over straat liep raakte ik halverwege 

lichtelijk in paniek omdat het voelde alsof ik iets was 

vergeten. Later lande het besef dat ik geen wapen bij had. 

Ik was mijn wapen inmiddels zo gewend geworden dat het 

ongemakkelijk voelde om zonder wapen over straat te lopen.’’

Het proces van veranderen naar de ‘normale’ samenleving 

was ook niet altijd even makkelijk. In Libanon, was Rob altijd 

met een team en dat team werkte altijd samen. In gewone 

dagelijkse praktijken op de werkvloer kan Rob daarom 

nog altijd gefrustreerd raken van mensen die met dubbele 

agenda’s bezig zijn of uit eigen belang handelen. De ‘één 

team één taak’ mentaliteit die Rob vanuit Defensie heeft 

meegekregen speelt hierin zeker een rol. 

Er was geen uitgebreid afscheid, geen debrieing, iedereen 

gaf elkaar een knufel en ging naar huis. Na tien jaar 

heeft Rob pas weer voor het eerst wat gehoord van zijn 

kameraden. Toen bleek dat sommigen dusdanig beschadigd 

waren door hun tijd in Libanon dat ze uit het leven waren 

gestapt. Zelf heeft Rob zijn ervaringen in Libanon een plekje 

kunnen geven.  

‘’Iedereen staat daar op zijn eigen manier in. Mijn ervaringen 

hebben in mijn hersenen en ziel hun eigen plekjes, die staan 

op geheugenkaartjes die ik tevoorschijn haal als ik dat wil en 

alleen als ik dat wil. Sommigen kunnen zulke ervaringen niet 

zo gemakkelijk een plekje geven en blijven erover tobben. 

Ik neem alles mee als een les en ervaring en laat het mij niet 

negatief beïnvloeden.’’

‘’Elke veteraan heeft wel wat krasjes op zijn ziel, bij de één is 

het krasje wat dieper dan bij de ander.’’ 

Vrijheid & Levenslessen 

Vandaag de dag deelt Rob zijn ervaringen graag met de 

nieuwe generaties als ‘Veteraan in de Klas.’ Bovenal was de 

missie een wijze les en ervaring voor Rob. Het belangrijkste 

woord dat hierin steeds terugkwam was ‘vrijheid.’ Libanon 

heeft Rob vooral geleerd hoe belangrijk vrijheid eigenlijk is 

en hoe goed wij het hier in Nederland hebben.  

 ‘’We wonen hier in een klein landje maar we hebben het zo 

ontzettend goed. Ondanks wat andere mensen misschien 

beweren. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, van wie 

je houdt, of wat voor kleur je hebt. Als jij een bepaald talent 

hebt, heb je alle vrijheid om dat te ontwikkelen in dit land. 

Maar je moet het wel zelf doen.’’ 

En dat is het belangrijkste aan vrijheid. De vrijheid om je 

eigen talenten te kunnen ontwikkelen zonder dat iemand 

je tegenhoudt. Daarnaast heeft de missie Rob geleerd om 

daadkrachtige keuzes te kunnen maken. In Libanon heeft hij 

namelijk regelmatig voor lastige keuzes gestaan.   

‘’Soms moest je split-second beslissingen maken. Dan moet 

je links- of rechtsaf, goed of fout, je moet op dat moment 

een beslissing maken. Je kiest dan een bepaalde koers en 

dan ga je die koers ook lopen. Of het goed of fout was, zal 

de geschiedenis ons leren. Dat is wat in het burgerleven wel 

eens ontbreekt.’’

Deze ervaringen hebben Rob in het latere leven geholpen 

met het maken van lastige keuzes zoals tijdens een ongeval 

op de werkplaats waarin een collega met zijn hand in 

een machine klem kwam te zitten. Toen heeft Rob ook 

keuzes moeten maken waaraan zijn ervaringen uit Libanon 

bijgedragen hebben. 

Vrijheid en daadkracht, dat zijn de belangrijkste levenslessen 

van Rob uit Libanon. Zo ziet Rob ook parallellen tussen 

zijn ervaringen in Libanon en de huidige situatie met het 

Coronavirus. 

‘’We zitten nu ook in een situatie waarin onze vrijheid wordt 

ingeperkt. We zitten met een vijand die we niet direct kunnen 

zien [Coronavirus]. Hoe ga je daarmee om? Mensen die niet 

zoals mij in een oorlogssituatie zijn geweest komen er nu 

achter hoe belangrijk hun vrijheid eigenlijk is.’’

‘’De regering moet keuzes maken en maatregelen 

afkondigen aan de hand van onzekere informatie. Of dat 

goed of fout is maakt niet uit, zij maken op dat moment een 

besluit. Daar heb ik respect voor, misschien ben ik het er niet 

altijd mee eens, maar ik heb er veel respect voor.’’ 
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De Veteraan & Ik 

De wereld van een oorlogsveteraan en die van een stel 

jongeren lopen niet altijd gelijk. Dit is iets wat wij meerdere 

malen tijdens het gesprek met Rob ervaarden. Soms vertelde 

Rob over momenten of ervaringen die hij had beleefd in 

Libanon die voor hem misschien heel normaal klonken maar 

voor ons eigenlijk heel vreemd of raar klonken. Dan hadden 

wij het gevoel dat de wereld van de veteraan en de wereld 

van ons niet op één lijn zaten. 

Toen Rob ons lacherig vertelde over de regelmatige 

schootwisselingen die hij vooral beschreef als pesterijen en 

provocaties en niet als serieuze agressie, klonk dat eigenlijk 

alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Alsof zulke 

schootwisselingen nou eenmaal voorkomen. Ondanks dat 

wij meestal overeenstemmend meeknikten, vonden wij het 

eigenlijk moeilijk dit te begrijpen. Want voor jongeren, die 

nog nooit in de buurt van een vuurwapen zijn geweest, is 

zoiets moeilijk in te beelden, laat staan begrijpen. 

Deze mismatch tussen de wereld van ons en die van de 

veteraan hebben wij meerdere malen ervaren tijdens het 

gesprek. Op den duur zei Rob bijvoorbeeld: ‘’Chaos is ook 

structuur,’’ tijdens het beschrijven van de situatie in Libanon, 

waar ik de volgende dagen een aantal keer aan terug dacht. 

Wat bedoelde hij hiermee? Hoe kan chaos nou structuur 

vormen?

Zulke vragen en denkprocessen zijn dan ook precies waarom 

het overbrengen van verhalen van veteranen zo ontzettend 

belangrijk is. Zeker omdat Defensie tegenwoordig voor de 

meeste mensen erg ver weg staat en niet iets is waar mensen 

direct bij stil staan. Dat is dan ook waarom Rob als veteraan in 

de klas staat. 

‘’Het is een verdieping in de maatschappelijke betrokkenheid 

van de nieuwe generaties… Die kinderen snappen heel goed 

dat het niet uitmaakt wat voor kleur of geloof je hebt, maar 

dat je in dit land gebruik mag en kan maken van je talenten. 

Het is daarom belangrijk om stil te staan bij die vrijheid.’’

Conclusie 

‘’Vond u het een succesvolle missie?’’ 

Hier bleek geen simpel ‘ja/nee’ antwoord op te zijn. Aan de 

ene kant is UNIFIL, ruim veertig jaar later, nog altijd aanwezig 

in het gebied. Maar terwijl velen dit misschien zien als een 

teken van een onsuccesvolle missie, heeft Rob ons een nieuw 

perspectief gegeven. 

In grote lijnen wordt de Nederlandse missie in Libanon vaak 

als een mislukking gezien. Maar als je inzoomt op de details, 

bijvoorbeeld door de ogen van een veteraan, dan zie je een 

ander plaatje. De Nederlandse UNIFIL’ers hebben namelijk 

wel een bijdrage geleverd aan de orde en veiligheid, en 

uiteindelijk de vrijheid van de lokale bevolking. 

Vandaag de dag is de waardering voor de Nederlanders 

daarom nog altijd groot. Rob heeft daar wel een reden 

voor: ‘’Wij lieten iedereen in zijn waarde. Wij maakte geen 

waardeoordeel over hun cultuur, levenswijze of geloof.’’ 

Hij vertelde dat hij denkt dat het klassieke Nederlandse 

‘polderen’ daaraan heeft bijgedragen: ‘’Terwijl de Amerikanen 

al vrij snel met hun wapens liepen te zwaaien, gingen de 

Nederlanders er vaak eerst even over praten.’’ 

Als Rob op Google Earth naar het gebied kijkt en op 

Facebook de Libanezen die hij daar heeft leren kennen 

opzoekt en ziet dat ze goed terecht zijn gekomen, geeft dat 

hem toch het gevoel dat ze wat goeds hebben gedaan daar 

in Libanon. 

‘’Als ik nu naar de omgeving kijk op Google Earth, dan denk 

ik ‘’zo gek hebben wij het nog helemaal niet gedaan met zijn 

allen, en doen ze het nog niet vandaag.’’’’ 

Het feit dat UNIFIL nog steeds actief is in Libanon kan je 

daarom van twee kanten bekijken. Aan de ene kant kun 

je het zien als een teken van een onsuccesvolle missie, 

maar aan de andere kant heeft Dutchbatt wel bijgedragen 

aan de stabiliteit die daar nu is. Die stabiliteit wordt nog 

altijd voortgezet door UNIFIL. De kinderen daar kunnen 

vandaag de dag naar school, ze kunnen iets van hun leven 

proberen te maken. De mensen in het gebied kunnen 

nu een toekomstperspectief hebben. En precies dat 

toekomstperspectief, de kans om je talenten te kunnen 

ontwikkelen, is wat vrijheid zo belangrijk maakt. 

Vrijheid is het daarom waard om verdedigd te worden. 

Met dank aan Rob van Beek,

Pieter Zhao, Geschiedenisstudent aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 
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Mijn naam is Pieter Zhao en ik ben een derdejaars 

Geschiedenisstudent aan de Erasmus Universiteit in 

Rotterdam. Afgelopen zomer heb ik deelgenenomen aan 

het MDT project: Operatie Vrijheidsschrijvers. Dit project 

was gestart om 75 jaar vrijheid te vieren. Tijdens dit project 

werden jongeren aan Nederlandse veteranen gekoppeld 

om hun verhalen te interpreteren en te ‘vertolken’ tot 

een eindproduct wat tijdelijk is tentoongesteld in het 

Scheepvaart Museum in Amsterdam.

Tijdens dit project ben ik in gesprek gegaan met een 

Nederlandse UNIFIL veteraan genaamd Rob van Beek. 

Persoonlijk, als geschiedenisstudent, had ik al best wat 

kennis van UNIFIL. Het gesprek met Rob gaf mij echter een 

totaal ander beeld en nieuwe perspectieven tegenover 

UNIFIL en vredesmissies in het algemeen.
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Na een nacht in het veld, was het vanmorgen dan echt tijd om het Blauw Koord in ontvangst te nemen; het einddoel van 

de oefening. Marcherend met de witte YP voorop, kwamen de militairen de kazerne oplopen. Op de appèlplaats werden zij 

opgevangen door de compagnieën, bataljonscommandant Vrenken en bataljonsadjudant Lambriks. Overste Vrenken sprak 

niet alleen de deelnemers, maar ook de UNIFIL-veteranen, de leden van de Studentenweerbaarheid Ares en de militairen van 

het Regiment Infanterie Prins Johan Willem Friso toe.

Na een nacht in het veld
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“Welkom allemaal op onze appèlplaats waar we tevens 

zicht hebben op ons JWF-monument. Een prominent 

onderdeel van dit monument is de witte YP-408 met VN-

uitmonstering en de plaquette waar de namen zijn te lezen 

van onze wapenbroeders die zijn omgekomen tijdens de 

inzet in Libanon. Het Blauw Koord staat symbool voor de 

verbondenheid van ons bataljon met de VN-missie United 

Nations Forces in Lebanon en de mensen die daaraan 

deelnamen. Het Blauw Koord maakt ons tot een eenheid. Met 

mensen die Altijd Vooraan willen staan.”

Gisteren en vannacht hebben de deelnemers met elkaar, in 

het bijzijn van UNIFIL-veteranen, opdrachten uitgevoerd. 

Tijdens deze opdrachten kregen de militairen te maken 

met vragen over het Regiment. Overste Vrenken: “Of je die 

vragen nu goed of fout had, maakt mij eigenlijk niet zoveel 

uit. Uiteindelijk zijn deze antwoorden terug te vinden in ons 

bekende Regimentsboek. Wat ik veel belangrijker vind, is dat 

je met elkaar en voor elkaar de opdrachten hebt uitgevoerd. 

Hoe dan ook, je bent door oefening Blauw Koord dichter bij 

elkaar gekomen.”

We zijn er als bataljon en regiment trots op dat we na 

vandaag weer een groep militairen hebben die het Blauw 

Koord dragen.Traditiegetrouw werd het Blauw Koord aan 

de deelnemers uitgereikt door de Libanon-veteranen. Het 

koord dat zij ooit uitgereikt kregen als symbool voor het 

inzetbaar zijn voor vrede en veiligheid in de wereld, namen 

zij mee naad Libanon. Met dit Blauwe Koord stonden zij Altijd 

Vooraan.

“Zo is de cirkel weer rond”, sluit Overste Vrenken af. “Wij 

maken, zoals we hier aanwezig zijn, deel uit van een cirkel 

die nooit eindigt. Deze cirkel symboliseert ons Regiment 

Infanterie Prins Johan Willem Friso, met ons motto: Altijd 

Vooraan!Als afsluiting van de ceremonie proosten allen met 

onze regimentsdrank: Weduwe Joustra, dé Friese Berenburg. 

“Vergeet nooit waarom je dit drankje aangeboden krijgt en 

wat het betekent dat we dit gezamenlijk nuttigen. Drink het 

met trots!

Leve het Regiment!” Van harte gefeliciteerd!
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9 november 2020

Op deze prachtige maandagmiddag sta ik om 15:30 uur in 

het waterige zonnetje op het Ereveld Loenen bij de grafsteen 

van Philip de Koning. Ik denk terug aan een evenzo mooie 

dag in het zuiden van Libanon die in één keer veranderde 

in de zwartste die we tijdens de uitzending mee hebben 

gemaakt toen het bericht van het overlijden van Philip ons 

bereikte. Als chaufeur van het PAOST-AT peloton heb ik de 

tijd die we met het peloton doorbrachten als zeer prettig 

ervaren. Allemaal vreemden van elkaar, vanuit het hele land 

bij elkaar geschraapt die

gaandeweg de opleiding elkaar wat beter leerden kennen. 

Philip was één van de zes voertuig commandanten van het 

TOW-peloton.

Wij maakten deel uit van de eerste alossing en vertrokken 

in de vroege ochtend van 7 juni 1979 vanaf Soesterberg 

met een toestel van Martinair. Vrienden en familie waren 

al heel vroeg opgestaan om ons hier uit te zwaaien. Helaas 

werd onze hele groep bij aankomst opgedeeld over het 

UNIFIL-gebied zodat er weinig contact meer mogelijk was 

met de anderen uit het peloton. Ik heb nog het geluk gehad 

op 7-13A terecht te komen waar 2 TOW-stukken waren 

ingedeeld, 1 op 7-13A en 1 op 7-13C.

Het droevige bericht heeft ons allen diep geraakt. Vooral 

als je bedenkt dat hij de volgende dag zijn 22ste verjaardag 

zou vieren en 14 dagen later naar huis zou zijn gegaan. Door 

mijn PTSS ben ik heel lang niet in staat geweest het graf van 

Philip in Loenen te bezoeken, maar met hulp en begeleiding 

van Berry Diestelhof was het in 2018 de eerste keer dat ik 

hiermee geconfronteerd werd. Het klink misschien raar 

- geconfronteerd -, maar door mijn PTSS heb ik jaren het 

UNIFIL gebeuren naar de achtergrond verdreven en was niet 

in staat dit eerder te doen. Je merkt zelf wanneer het tijd is 

om dit aan te gaan.

Wij allen kijken terug met respect en waardering voor het 

ultieme ofer dat deze jonge man heeft gebracht.

Philip, Je blijft altijd in onze gedachten.

Bert Lammerts van Bueren

Chaufeur TOW peloton 7-13A

18
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Monuta team bijzondere uitvaarten

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 055 - 527 42 77.

Kijk ook op www.monuta.nl/veteranen

“ Erkenning en waardering staan 
voorop bij onze dienstverlening”
Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Monuta wil graag iets 

terug doen voor die mensen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Daarom 

ont wikkelden we de Monuta Veteranenuitvaart. Om recht te doen aan het bijzondere 

verleden van veteranen. Een veteranenuitvaart is een uitvaart met bijzondere elementen 

die te maken hebben met het verleden als veteraan. Het team bijzondere uitvaarten van 

Monuta heeft alle kennis in huis om een veteranenuitvaart te verzorgen. De teamleden 

zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen.

In memoriam

09-01-2020                        Seerp Palsma

15-01-2020                        Klaas Tuit

31-03-2020                        Albert van Kampen

01-04-2020                        Eddy van Amerongen

05-04-2020                        André Zlobinski

23-04-2020                        Wim Meerkerk

02-05-2020                        Tom Everts

24-05-2020                        Ed Verton

01-07-2020                        Ed Burger
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Als deze Dubbel Vier bij u op de deurmat ligt hebben we 

een door Covid-19 getekend jaar 2020 achter de rug. Met 

nauwelijks veteraan gerelateerde activiteiten die we konden 

organiseren als Nederlandse UNIFIL Vereniging. Wet en 

regelgeving belemmerde ons in de mooie ontmoetingen 

met elkaar.

We begonnen zo mooi met de Libanon ontmoetingsdag in 

Eindhoven in januari. In september nog een motortoertocht 

tussen de Covid-19 perikelen door. Diverse veteranen 

hadden zich al verheugd op de Sunset March op vrijdag 6 

november in Arnhem. De plek waar op 20 september 1944 de 

heldhaftige oversteek van de Waal plaats vond.

Net zoals vorig jaar had Bert Lammerts-van Bueren deze 

activiteit georganiseerd en afgesproken. Na de nieuwe 

lock-down op 15 oktober heeft de organisatie van de 

Sunset March de RIVM regels weer in acht genomen en de 

mars beperkt tot de veteraan van de dag die de mars heeft 

aangevraagd. Die eer viel dus te beurt aan Bert Lammerts 

van Bueren. Zijn commentaar na aloop van zijn oversteek 

over de Waal was dat “het kil en eenzaam was”. Bert, er waren 

veel mensen die stonden te trappelen om de mars met je te 

mogen lopen, maar regels zijn regels en het kon echt niet.

Dit mooie initiatief welk uit de leden is ontstaan mag niet 

verloren gaan. Steeds meer veteranengroepen gaan eens 

per jaar naar Arnhem voor deze mars. Volgend jaar is hij op 

13 november 2021. Schrijf het in de agenda. Dan roep ik u 

op om zich te melden bij zonsondergang aan de voet van de 

brug. Vergeet uw blauwe baret niet.

Met Blauwe groet,

Sjak Neelen
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Aan tafel!

Dat was in Libanon soms wel 

wat lastig, maar creativiteit, 

doorzettingsvermogen en het 

maagdarmstelsel van een kop-meeuw 

hielp ons door de zes maandjes heen. 

Tja, landmacht en maaltijden. Zoals een 

wijs ilosoof eens zei: ik ben hier om 

het land te dienen, niet om het op te 

vreten!

"Collectie Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie"

.Het NIMH beheert een unieke militair-

historische collectie en maakt deze 

toegankelijk voor een breed publiek. 

Daarnaast publiceert het instituut 

wetenschappelijke studies en verzorgt het 

onderwijs en lezingen.

Foto rechts: Dienstplichtigen op bivak 

Foto onder: Bezoek delegatie 2e kamer. 1979
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Nederland kent als gevolg van de Veteranenwet (2012) sinds juni 2014 een 

veteranenloket, waar veteranen en/of hun partners met vragen terecht kun-

nen. Het telefoonnummer is 088 – 334 00 00. De verenigingen, ook de UNIFIL 

Vereniging, kennen veelal een nuldelijnsondersteuning. Maatjes onder elkaar 

en voor elkaar. Voor een luisterend oor en kameraadschappelijke hulp. Nulde-

lijnsondersteuning is een project van het Veteranenplatform.

“Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie”

.Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en 

maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast pu-

bliceert het instituut wetenschappelijke studies en verzorgt het 

onderwijs en lezingen

Nuldelijnsondersteuning

ieronder de lijst met nuldelijnsondersteuners van de UNIFIL vereniging. Cees van Ingen is voor de NUV de coördinator. Zit je ver-

legen om een praatje? Loop je ergens tegenaan? Schroom niet en neem eens contact op met een van ons. Je staat niet alleen!

Vrijdagmiddag!

Wat een gedoe om je wel of niet laten faksieneren. Prik me er 

niet op vast, maar de aankomende weken wordt het allemaal 

een stuk duidelijker toch?

Zelfbeschikking, prievasie, antivax. Blabla.

Dat was in onze tijd toch even anders! Vrijdagmiddag, De hos-

pikken stonden klaar met den spuit! 

De oude stomp weet inmiddels wel waarom vrijdagmiddag 

he? Dan had je hele weekend om te herstellen van stijve 

schoudertjes en kon je er maandag weer tegen aan! Vaccine-

rend!

Cees van Ingen  ZH/NBr.midden 06-24167686

Erik  van Till  Ingen  06-57277057

Henk Baas  Fl./A’dam  06-39864658

Piet van Eekelen West Brab/Zlnd 06-40434536

Eike-Jan  Koster  Zuid-Holland 06-40439692

Jan Leenslag  Zuid-Holland 06-40500856

Hans van Lent  ZH/NBr.midden 06-28295477

Klaas  Mars  Ov.west/Fl. 06-51082753

Cor Aalbregt  Utrecht  06-12304236

Johannes Veltman  Gelderland 06-24165879

Henk de Wit  Groningen  06-51246516

Ico  Jongerden  Overijssel  06-13389920

Wim  van Beek  Gelderland 06-81321886

Gerrie  van Beek-Klaij Gelderland 06-81321886

Ruud van den Heuvel Ronde Venen 06-20202966

Léon Heber  Limburg/België 06-53893297

Klaas  Zijlstra  Friesland  06-22011482

Edwin  Hissink  Noord-Holland 06-24794142

Albert  Zomer  Overijssel  06-15318939
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